
Tijdens de 18e eeuw was 
in Frankrijk koning 
Lodewijk XVI de grote 
baas. 

Lodewijk woonde in het paleis 
Versailles, welke meer dan 700 
kamers had.

Ik ben als 
enige de baas over 

Frankrijk. Ze noemen 
mij een absolute 

vorst.

Lodewijk regeerde over 
een rijk land. Helaas was 
het geld niet eerlijk 
verdeeld.
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Ook rijke burgers behoorden tot 
de derde stand. ook zij mochten 
niet meebeslissen.

frankrijk kende 
destijds drie standen. 
Tot de derde stand 
behoorden de boeren.

Wij zijn zeer arm, 
maar moeten wel elke 
maand belasting aan de 

koning betalen.

Daarnaast moesten 
ze ook een deel van 
de oogst aan de 
landheer geven.

En van de belasting 
woonde de koning in 
extreme luxe.

Tot de 
tweede 
stand 
behoorde 
de adel. 
Zij hoefden 
geen 
belasting 
te 
betalen.

Ik ben 
hier zo boos 

om!

Ik ben 
erg tevreden 

hiermee!

De 
eerste 
stand 
waren 
mensen 
van de 
kerk, 
zoals 
de 
paus…

…Priesters…



…en monniken.

De kerk had veel 
grond en kerk. Ze 
waren erg rijk. Maar 
ook zij hoefden 
geen belasting te 
betalen.

Dit is 
oneerlijk!

Wij 
pikken dit 
niet meer 
langer!

Wij willen 
veranderingen!

Maar Lodewijk wilde niks veranderen. Hij wilde 
op dezelfde luxe manier blijven leven.

Het luxe leventje van de 
koning zorgde ervoor 
dat de bodem van de 
schatkist in zicht kwam.

De derde stand 
wilde verandering.



Ik 
moet een 

manier 
bedenken om 

aan meer 
geld te 
komen.

Hij nodigde de 
belangrijkste 
mensen van de drie 
standen uit om te 
vergaderen in zijn 
paleis.

In de spiegelzaal 
vroeg hij hun hulp.

De derde stand wilde hem wel helpen, maar dan 
moesten ze ook meer te vertellen krijgen.

De koning vond dat de 
boeren te ver waren 
gegaan. Er ontstond een 
ruzie. De burgers 
mochten niet langer 
meepraten.



De derde stand ging alleen verder vergaderen in een aparte zaal.
Ze maakten hier een afspraak.

Zo moest er een 
grondwet komen.

Hierin stond dat iedereen gelijk en vrij zouden 
zijn. Ook moest iedereen zich aan de grondwet 
houden. Ook de koning!

Er moest een 
einde komen 
aan de 
absolute 
macht van de 
koning.

Ik 
stuur 

mijn leger 
naar Parijs, 

voor het 
geval er 

opstanden 
komen.

Op 14 juli 1789 
braken er toch 
rellen uit.



Op die dag 
bestormde het volk 
de Bastille.

Er 
zitten 

onschuldige 
burgers 

opgesloten!
!!

De bevolking 
protesteerde ook 
tegen de macht van 
de koning en de 
adel.

De bestorming van de bastille, 14 juli 1789, 
wordt gezien als het begin van de Franse 
revolutie.

Ook op het platteland 
kwamen mensen in 
opstand tegen de adel in 
hun landhuizen en 
kastelen.



Alle trotse 
bezittingen werden 
in brand gestoken.

Heel Frankrijk kwam 
in opstand voor 
vrijheid, gelijkheid 
en broederschap.

In parijs is nauwelijks meer 
brood te krijgen. Samen met vele 

andere vrouwen ben ik onderweg naar 
Versaille om brood te eisen bij de 

koning!!!

In Parijs werd het 
leven steeds 
moeilijker.

Ze dwongen de 
koning en koningin 
om te verhuizen naar 
Parijs. Dan konden 
ze met eigen ogen 
zien hoe slecht de 
Parijzenaren het 
hadden. 

De koningin was 
kwaad.

Ik ga mijn 
broer een brief 

schrijven!!



Haar broer was de keizer 
van Oostenrijk. Hij zou 
een groot leger kunnen 
sturen om een einde te 
maken aan de franse 
revolutie.

Ondertussen werd 
de opstand steeds 
heviger. De koning 
en koningin waren in 
gevaar. Samen met 
hun kinderen 
vluchtten ze naar 
het buitenland.

Vermomd als gewone burgers probeerden 
ze naar oostenrijk te vluchten. Vlak voor 
de grens werden ze herkend. 

We gaan ze 
arresteren!!!

De volgende 
ochtend werden de 
koning en koningin 
teruggebracht naar 
parijs.

In parijs stond het volk 
langs de weg. men riep: 
“Dood aan de koning!”



De koning was ten 
einde raad.

Ik geef jullie wat 
jullie willen. Alle 

standen zijn 
afgeschaft. Iedereen 

is gelijk.

Lodewijk bleef 
koning…

…Maar de macht lag 
bij het Franse volk.

En de edelen en 
geestlijken 
moesten vanaf nu 
ook belasting 
betalen.

In 1792 vielen oostenrijkse en duitse legers 
frankrijk binnen. Ze wilden de macht weer 
teruggeven aan de koning.

Het franse volk voelde 
zich verraden. Ze dachten 
dat Lodewijk er iets mee 
te maken had.



Ze bestormden het 
paleis van de franse 
koning en namen hem 
en zijn gezin 
gevangen.

Lodewijk was geen 
koning meer.

Frankrijk was een 
republiek geworden, 
een land zonder 
koning.

Ondertussen was de 
oorlog tegen 
oostenrijk en 
duitsland een 
mislukking. 
Frankrijk verloor.

En lodewijk kreeg 
daar de schuld van.

Lodewijk werd 
berecht. Hij kreeg 
de doodstraf.



Nog dezelfde dag 
werd hij onthoofd.

Elk jaar wordt de 
revolutie herdacht.

14 juli is nu een 
nationale feestdag.




