
 
 

“In de klas leer je het van een plaatje, hier kan je het met je eigen ogen zien!” 

(leerling Oosterlicht College, Nieuwegein) 

 

 
Beste docent, 

 
Graag nodigen we u uit voor een inspirerende docentenmiddag over de Middeleeuwen op: 

Donderdag 17 september van 14.00 – 16.45 uur 

 

Wat maakt de Middeleeuwen tot zo’n boeiende periode in onze geschiedenis? En hoe kan 
ik mijn leerlingen op een aansprekende manier kennis laten maken met het christelijk 
erfgoed uit deze tijd? Tijdens een minicollege en een rondleiding langs topstukken uit de 
Middeleeuwse collectie krijgt u antwoord op deze vragen. We laten u de speciale 
programma’s voor het voortgezet onderwijs zien en vertellen hoe het lesmateriaal aansluit 
bij het centraal examen Geschiedenis (nieuwe stijl) en Kunst. Zo zullen we uitgebreid 
stilstaan bij het examenonderwerp “Cultuur en de kerk in de 11e t/m 14e eeuw”. Na afloop 
praten we graag met u na onder het genot van een borrel. Aan het einde van de middag 
heeft u gezien en ervaren dat Museum Catharijneconvent een geweldige plek is om uw 
leerlingen te laten kennismaken met de Middeleeuwen.  
 

Programma  

14.00 uur 

14.15 uur 

14.45 uur 

15.30 uur 

16.15 uur 

inloop met koffie en thee  

welkom & introductie door Paula Hertogh, educator  

lezing over de Middeleeuwen door Micha Leeflang, conservator 

rondleiding, op pad met de educator 

gelegenheid tot vragen stellen & borrel 

16.45 uur einde programma 
 

Deelname aan de middag is kosteloos, van tevoren aanmelden is verplicht. Schrijf u nu in 

door een mail te sturen naar educatie@catharijneconvent.nl. Neem gerust contact op via  

030-231 3835 als u nog aanvullende vragen heeft.  

 

Graag tot ziens op 17 september! 

 

Paula Hertogh 

Educator Museum Catharijneconvent 

mailto:educatie@catharijneconvent.nl?subject=inhoudelijke%20vraag%20Museum%20Catharijneconvent



