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Adriaan Clant en de vrede van Münster 

Albert van der Kaap 

  
Adriaan Clant. 

 

Adriaan Clant was een zoon van Eylco Clant van Nittersum1 en Wilhelmina 

Hinckaert, dochter van Adriaan Hinckaert2 en Johanna de Mepsche. Hij werd 

geboren op 10 januari 1599 in Stedum en overleed op 25 januari 1665 in 

Stedum.  

 

 
1 Zie het artikel Clant en de borg Nittersum. 
2 Zie ook het naar hem genoemde huis in de Oude Kijk in ’t Jatstraat in Groningen: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hinckaertshuis   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hinckaertshuis
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Wilhelmina Hinckaert. 

Hij stond op 10 april 1616 ingeschreven als Phil. Stud. In het Groninger Album. Hij was jonker tot 

Nittersum, lid van Gedeputeerde Staten 1631-1642; lid van de Staten Generaal 1643-1651.  

Hij trouwde op 29 maart 1623 in de Martinikerk in Groningen met Hilletje Clant, gedoopt in 1600 in 

Usquert, overleden op 2 augustus 1626 in Groningen, dochter van Johan Clant van Ludema en 

Elisabeth Alberda. Hilletje sterft reeds in 1623. De overgrootouders Clant waren broers van elkaar. 

Adriaan trouwde (2) op 20 april 1639 met Anna Tamminga, geboren rond 1605, overleden op 26 

oktober 1661 in Stedum, dochter van Onno Allerts Tamminga en Cecilia Beninga. Zij was de weduwe 

van Unico Rengers, die eerder getrouwd was met Elisabeth Clant, dochter van Johan Clant en Tateke 

van Vervou.3 

 
Zegel van het testament van Johan Clant van Ludema en Elisabeth Alberda uit 1603. 

 
3 Zie ook het artikel Clant en de Ludemaborg.  
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Adriaan en de vrede van Münster 

Adriaan ondertekende namens de Ommelanden, als een van de onderhandelaars, de vrede van 

Münster. 

 

Adriaan Clant is, van de personen die hun hand opsteken, de derde van links. Voor het kistje dat met 

roodfluweel aan de buitenzijde bekleed is, liggen de Spaanse ratificatiestukken. Een in het Spaans en 

een in het Frans. Hieraan hangt een massief gouden zegel van Filips IV, koning van Spanje. 

Het was destijds heel gebruikelijk dat, om de onderhandelingen soepeltjes te doen verlopen, over en 

weer ‘geschenken’ werden uitgewisseld. Clant heeft daaraan volop meegedaan en, om het op zijn 

Gronings te zeggen, hij is er niet minder van geworden. Omdat hij het ook in de ogen van zijn 

tijdgenoten te bont maakte, dreigde terugroeping. De bui drijft echter over en Clant krijgt zijn 

plaatsje in de geschiedenis.4  

 
4 https://www.deverhalenvangroningen.nl/alle-verhalen/groninger-boegbeeld-11-adriaan-clant 

https://www.deverhalenvangroningen.nl/alle-verhalen/groninger-boegbeeld-11-adriaan-clant
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Praalgraf van Adriaan Clant, ontworpen door Rombout Verhulst (1624-1698), in opdracht van de 

zoon van Adriaan, Johan.5  

 

 

 
5 5 https://www.bartholomeuskerkstedum.nl/monument-clant/  
 

https://www.bartholomeuskerkstedum.nl/monument-clant/

